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Zondag 25 januari 2026: morgendienst 9.30 uur 

Voorganger:   Ds. Rianne Bogerd-Looijen   

Ouderling van dienst:  Nico de Groot        

1e collecte:   Algemeen kerkwerk   

2e collecte PKN / Jongere generaties-Nederland-Bijbelspellen 

die jongeren uitdagen 

Er is peuteroppas en kinderkerk voor alle basisgroepen, na afloop koffiedrinken 

 

Op deze zondag een heel dankbare dienst. We gaan afscheid nemen van een 

aantal ambtsdragers en mogen ook een aantal ambtsdragers nieuw verwelkomen. 

Ook zullen een aantal nieuwe contactpersonen beginnen. We lezen in Matteüs 4 

dat Jezus zijn eerste leerlingen roept om hem te volgen. Hoe toepasselijk. We 

denken erover na wat de leerlingen beweegt. Op welke manieren kunnen wij 

allemaal Jezus volgen en zijn leerling zijn?  

 

Afgelopen zondag 18 januari, is door ongelukkige omstandigheden, verzuimd om 

het overlijden van Johan Maaijen aan het begin van de dienst en in de voorbeden 

te noemen. Als kerkenraad betreuren we dit zeer en hebben de nabestaanden 

onze welgemeende excuses aangeboden. Daarnaast zullen we de procedure voor 

deze situaties aanscherpen. Namens de Kerkenraad, Mieke Schippers (scriba). 

 

Zondag 1 februari 2026: morgendienst 9.30 uur 

Voorganger:   Ds. W.G. de Wit, IJsselstein  

 

Overige vieringen 

22 januari 19.30 uur Week van gebed in OKK 

23 januari  19.00 uur Weeksluiting Wulverhorst, ds. Joost van den End 

23 januari 19.30 uur Week van gebed in De Rank, HGO 

30 januari  19.00 uur Weeksluiting Wulverhorst, ds. Rianne Bogerd-Looijen 

30 januari 19.30 uur Taizéviering in de R.K. Kerk, Oudewater. 

 

Bloemen en omzien naar elkaar 

Afgelopen week was een verdrietige, we hebben afscheid moeten nemen van 

Johan Maaijen. Johan die altijd zo betrokken was bij zijn gezin en zeker ook bij 

onze PGO. Zoals onze predikant Rianne in de afscheidsdienst verwoordde, je kan 

niets bedenken in ons kerkgebouw of Johan heeft het wel vastgehad, geverfd of 

gerepareerd. Hij laat een groot gat achter, maar gelukkig zijn er ook veel mooie 

herinneringen. Die mochten we ook delen tijdens de hoopvolle uitvaartdienst. 

Meer mensen hebben verdriet over bijvoorbeeld een behandeling of chemokuur 

die niet (meer) aanslaat. Als er geen hoop meer is, mogen we op God vertrouwen 

dat hij met ons mee gaat ook als het moeilijk wordt. 

 



 

 

 

 

 

Zo mogen we ook blijven hopen en bidden voor mensen die pijn of ongemak ervaren. Of jongeren die 

moeite hebben met het leven. Sommige zo jong en al zoveel verdriet en somberheid. Laten wij ook omzien 

naar hun ouders, die hebben dat hard nodig. 

De bloemen van vorige week zijn bij Hans Stafleu gebracht om hem en zijn naasten te bemoedigen. 

 

Berichten van de kerkenraad 

Afwezigheid ds. Rianne Bogerd-Looijen 

Onze predikante, ds. Rianne Bogerd-Looijen is vanaf maandag 26 tot en met woensdag 28 januari niet 

bereikbaar in verband met nascholing. Voor dringende pastorale zaken kunt u contact opnemen met:  

- Han Langeveld (2e scriba) 06-53417358 of 0348-410178 

- Gerda van Zijl (coördinerend ouderling) 06-49768287 

- Hans van Zijl (coördinerend ouderling) 06-48180097 

Bevestiging van nieuwe ambtsdragers 

Tijdens de dienst op zondag 25 januari a.s. zullen de volgende gemeenteleden worden bevestigd in het 

ambt van ouderling of diaken: 

Mw. Cisca Zwiep-Janssens, ouderling (scriba) 

Mw. Marian Kasbergen-Raaphorst, diaken 

Mw. Nynke Maayen-Ybema, diaken 

Dhr. Arie Hoogendijk, pastoraatsouderling 

Mw. Karin de Goeij-Verweij, pastoraatsouderling 

Mw. Elsbeth Barnard, senioren ouderling 

Mw. Nellie Brandhorst, (parttime) senioren ouderling 

Overigens zijn er vanuit de gemeente geen bezwaren ingediend en heeft de kerkenraad dan ook haar 

goedkeuring aan de bevestigingen verleend! 

 

De kerk: een plek waar we God en elkaar ontmoeten. Waar we rust en bezinning vinden. 

Waar we naar elkaar omzien en het leven met elkaar delen. Die waarde van de kerk willen 

we voor de toekomst behouden.  

Afgelopen twee weken vond de Actie Kerkbalans plaats. 

Heeft u meegedaan? Onze hartelijke dank daarvoor. 

Toch nog niet aan toe gekomen, het kan nog! 

Door vandaag te geven, maken we de kerk van morgen mogelijk. 

 

Wintermaaltijd 

Vrijdag 6 februari organiseert de diaconie weer de wintermaaltijd.  De inloop is vanaf 

17:45, rond 18:15 willen met elkaar gaan eten. Neemt u ook deze keer weer een 

gerechtje mee. Dit hoeft niet in een grote hoeveelheid te zijn, genoeg voor 3-4 

personen. De ervaring is als iedereen iets meeneemt dat er voldoende te eten is voor 

iedereen.  

Aanmelden kan bij Leonie van den Brink, tel. 06-11176118, mail leonie_neut@hotmail.com   

We hopen jullie allen te ontmoeten op 6 februari!!  

 

Contact met het Pastoraal Contactpunt (PCP) 

Wenst u contact over pastorale zaken of kent u iemand voor wie dit van belang is ? Aarzel niet, mail naar 

PCP@protgemoudewater.nl of bel Agnelle vd Linde, tel.06-49 854877 of Dita Aleman, tel.06-42 053254 

Kopij voor de Nieuwsbrief uiterlijk op do., 10 uur. Bij voorkeur via nieuwsbrief@protgemoudewater.nl 
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